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Vertelling 4–7 jaar

Een koning op een ezel
Jezus en zijn vrienden zijn op reis.
Ze gaan naar Jeruzalem. Dat is de stad waar God dichtbij is.

‘Kijk’, zegt Jezus als ze er bijna zijn. ‘Zien jullie dat dorpje daar? Ik wil dat twee van
jullie daar naartoe gaan. In dat dorpje staat een ezel, vastgebonden aan een hek. Maak 
hem maar los en neem hem mee. Als iemand vraagt waarom jullie dat doen, moet je 
zeggen: “De Heer heeft hem nodig.”’
Twee vrienden gaan op weg. Ze vinden het wel een beetje vreemd… maar als Jezus 
het zegt, zal het wel goed zijn. Als ze in het dorpje komen, zien ze een ezel die 
vastgebonden staat. Ze maken de knoop van het touw los.

‘Hela!’ roept iemand plotseling. ‘Wat doen jullie daar?’
De vrienden denken aan wat Jezus gezegd heeft. ‘De Heer heeft hem nodig,’ zeggen ze.

‘Dan is het goed’, antwoordt de man.

Even later komen de vrienden weer bij Jezus, mét de ezel. ‘Nu moet Jij erop gaan 
zitten’, zeggen ze tegen Jezus. ‘Wij leggen onze jas op de weg, en dan rijd Jij 
eroverheen, op weg naar Jeruzalem. Dan ben Jij de koning.’
Allemaal beginnen ze te juichen, te zingen en te klappen. Ze roepen: ‘Hosanna! Hoera 
voor onze koning! God heeft Hem gestuurd. Nu komt er vrede op aarde!’

Op de weg naar Jeruzalem lopen nog veel meer mensen. Ze horen de vrienden van 
Jezus roepen. Veel mensen gaan meedoen. ‘Hoera!’ roepen ze. ‘Hoera voor de koning!’

Bijna iedereen is blij. Maar niet echt iedereen. Langs de weg staan een paar mannen 
met hun hoofd te schudden. ‘Dit mag helemaal niet’, mopperen ze. ‘Jezus is geen 
echte koning. En zou God hem echt gestuurd hebben?’ Eén van de mannen spreekt 
Jezus aan. Hij zegt: ‘Vindt u het zomaar goed dat iedereen dit roept? U bent toch geen 
echte koning?’
Jezus lacht. ‘Denkt u dat Ik ze tegen kan houden? Als zij niet zouden roepen, zouden 
de stenen het uitroepen!’

Nu schudden de mannen nog meer hun hoofd. Stenen die het uitroepen? Ze geloven 
er niks van. ‘Dit is niet onze koning’, zeggen ze. ‘Echt niet.’ 

Judith van de Wetering

Werkvormen
4-7 jaar

l
Gesprek: In dit verhaal wordt Jezus
een koning genoemd. Hij rijdt op een
ezel. Vind je een ezel bij een koning

passen? Waarom wel/niet? Als jij koning of
koningin bent, waarop of waarin zou jij dan
rijden?

p
Spel: Spel met de kinderen de intocht
van Jezus na. Laat de kinderen steeds
harder ‘Hosanna!’ roepen. Is het leuk om

zo hard toegeroepen te worden? Kunnen de
kinderen ook te hard roepen? Laat ze wisselen
in de rol van Jezus.

o
Tekenen: Laat de kinderen een
tekening maken over het verhaal van
vandaag. Wat hebben ze getekend.

Waarom?
Misschien hebben meerdere kinderen
eenzelfde soort tekening gemaakt. Wat lijkt op
elkaar? Wat verschilt juist van elkaar?

Vertellen
Is dit jouw koning?
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